HOUDT U VAN MUZIEK ?

Hugo Lambrechts-Augustijns

Bij het beluisteren van mijn favoriete muziek denk ik soms aan de woorden van William
Somerset Maugham (1874-1965) in zijn boek ‘Vreemdeling in Parijs .

“Wanneer hij in zichzelf keek, - dieper dan hij wellicht ooit had gedaan — om uit te vinden wat
hij nu precies bij het horen van een van de grote symfonieén voelde, dan scheen het hem toe,
dat dit een combinatie was van allerlei emoties en verrukkingen, en tegelijkertijd een gevoel
van vrede en liefde voor anderen, een verlangen iets voor hen te doen en een vreugde in dat
goed zijn, een prettige loomheid en een eigenaardig gevoel van ongehechtheid, alsof hij ergens
boven de wereld zweefde en het er niet toe deed, wat er eigenlijk gebeurde; en als je al deze
gevoelens in één woord zou willen samenvatten, dan zou je het misschien geluk kunnen
noemen.”



