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Op een dag verscheen er een man in een dorp. Hij verklaarde eikels te willen kopen en wilde 

daar één euro per stuk voor betalen. Omdat er veel eikenbomen in het dorp stonden, begonnen 

de dorpsgenoten snel eikels te verzamelen. De man kocht een week later duizenden eikels voor 

een euro per stuk. De man verklaarde dat hij een week later zou terugkomen en twee euro  zou 

betalen per eikel. Opnieuw begonnen de dorpsgenoten eikels te verzamelen, alhoewel er veel 

minder eikels over waren.  

 

De man verscheen een week later, betaalde twee euro per stuk en verklaarde een week later 

opnieuw te verschijnen en vijf euro per eikel te betalen. De voorraad eikels was vrijwel 

opgeraakt en de dorpsbewoners zetten alles op alles om maar nieuwe eikels te vinden. Ze 

vonden er toch nog een paar. 

 

De man verscheen precies op tijd een week later, betaalde vijf Euro per eikel en verklaarde een 

week later terug te komen en twintig Euro per eikel te betalen. De dorpsbewoners konden 

echter geen eikels meer vinden. 

 

Toen verscheen er een dag later een tweede man met een grote zak eikels op zijn rug. De 

dorpsbewoners vroegen of ze de eikels van de man konden kopen, maar de man vroeg er 15 

euro per stuk voor. De dorpsbewoners verzamelden al het geld wat ze konden vinden.. Al het 

spaargeld wat ze hadden legden ze bij elkaar en ze kochten de grote zak eikels. 

 

Een week later verscheen de man echter niet meer. Ze zagen de man nooit meer. Ze waren al 

hun geld kwijt en het enige wat er achter bleef was een grote hoeveelheid eikels. 

En zo, dames en heren, werkt de aandelenmarkt. 

 


