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H E E M H U I S J E S   O P E N 

 

De heemhuisjes ondergingen een grote renovatie maar de werken zijn nu afgerond.   

We zijn nog druk bezig met het herinrichten van het museum.   

De eerste zondag van mei (5/05/2024) bent u van harte welkom in de heemhuisjes van 

10u30 tot 18u voor een gezellige babbel met een tasje koffie of een frisse pint en een 

lekkere pannenkoek.  Het museum zelf blijft nog een tijdje gesloten. 

 

 
 
 

W A N D E L E N   O P   D O N D E R D A G  

  

Wandelingen in mei 2024 onder voorbehoud   

Na overleg met Maurice Van Nuffel, tel.: 03/658.87.50 – gsm: 0494/65.31.83 

Vertrek om 13u45 aan Heemkring “De Drie Rozen” Kerkstraat 41 ’s-Gravenwezel  

   

 02-05-2024 Fortwandeling   Merksem  +- 4.5 km 

Startplaats wandeling: parking voor het fort. De wandeling bestaat uit twee 

cirkelvormige paden rond het fort, gescheiden door de fortgracht. Het was ooit een 

militair bolwerk en is nu een recreatiedomein waar 25 verenigingen actief zijn. Het 

werd gebouwd in 1876. De omgeving is een uitgelezen biotoop voor tal van 

watervogels, met wat geluk treffen we er ook het ijsvogeltje. Binnen het domein 

ontdekken we een minidierentuin met berggeitjes, een sport en cultuurcentrum en is 

eigendom van de stad Antwerpen.. 

 

09-05-2024 Mastenboswandeling Kapellen  +- 4.5 km 

Startplaats wandeling: Oude Galgenstraat aan het fort  Ertbrand.  Het mastenbos is 178 

ha groot, gelegen tussen Kapellen en Kalmthout. Het gebied bevat oude beuken, eiken, 

zanderige heivlaktes en mooie wandeldreven van vroegere landschapsparken. Het is 

eigendom van Natuur en Bos en biedt een uitstekende biotoop voor de nachtzwaluw. 

 

 



16-05-2024 O.L.V. van Nazarethabdij  Brecht  +-4.5 km 

Startplaats wandeling:  brug 11 kanaal Schoten-Dessel Westmallebaan. 

Het eerste gedeelte loopt langs het kanaal om dan verder via een bospad het 

heidegebied te bereiken. Aan onze rechter zijde ligt het natuurgebied 

“Marbeleven”.We stappen  links verder door een agrarisch gebied met akkers en 

weilanden dat langs de achterzijde van de abdij is gelegen. In deze oase van rust 

wonen de zusters Trappistinnen. De oorspronkelijke abdij was vanaf 1247 gevestigd in 

Lier, ze verhuisden in 1946 naar Brecht.    

 

25-05-2024 Kleipikkerspad Sint-Lenaarts   +-6.0 km 

Startplaats wandeling: parking voetbalveld in de Dorpstraat. We stappen links naar het 

kanaal Dessel-Schoten en volgen de  richting Rijkevorsel. Na +- 700 m slaan we links 

een bospaadje in van een prachtig natuurgebied met enkele waterpoelen, een over-

blijfsel van vroegere kleiwinningsputten. Het is een ideale biotoop voor eenden, 

ganzen, meerkoeten en waterhoentjes. 

We stappen nadien verder  langs weilanden en akkers terug naar de parking.   

 

30-05-2024 De Uitlegger   Brasschaat   +- 5.0 km 

Startplaats wandeling:  Sionkloosterlaan. Wandelen in dit prachtig natuurgebied van 

88 ha tijdens de maanden mei en juni kunnen we  genieten van bloeiende rododen-

drons en azalea’s. Ook de grote vijver met tal van waterlelies  trekt onze aandacht. 

De Antitankgracht doorkruist het gebied en zorgt voor een bijzondere biotoop voor 

zeldzame dieren en planten. Dit domein is eigendom van Natuur en Bos. 

   

E R F G O E D D A G  
 

Erfgoeddag op 21 april 2024 met als thema: ‘Thuis‘ 

Locatie: Heemhuisjes De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, ‘s-Gravenwezel 

Wanneer: van 10 tot 18 uur. 

Een samenwerking van Erfgoed Vlaanderen, Gemeente Schilde, Heemkring De Drie 

Rozen, Heemkring Scilla, Toerisme Voorkempen. 

Er zullen rondleidingen in de huisjes en museum plaatsvinden en er wordt een 

tentoonstelling over ‘thuis‘ georganiseerd in de feestzaal ’Karel Borstlap‘, met oude 

gebruiksvoorwerpen en informatiepanelen. Ook zijn er schaalmodellen van oude 

hoeves uit de Ijzertijd te bewonderen. De kinderen kunnen er met legoblokken hun 

hartje ophalen en een droomhuis bouwen of eentje tekenen! 

 

A L G E M E N E    V E R G A D E R I N G 

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op maandag 29 april om 19.30u 

in zaal Karel Borstlap, Kerkstraat 41-45, 's-Gravenwezel. 

 Op de dagorde staan het financieel en werkingsverslag, de begroting en de geplande 

activiteiten. De leden van de Algemene Vergadering ontvangen een persoonlijke 

uitnodiging met de volledige dagorde. Andere leden kunnen deze bijeenkomst bijwonen 

als waarnemer, maar zij hebben geen stemrecht. Eventuele kandidaten voor de 

Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur kunnen zich melden bij voorzitter 

Anita Couwels tel.: 03/658.64.36 – anita.couwels@telenet.be 
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V R I J W I L L I G E R S 
 

Voor de werking van de heemkring zijn we nog op zoek naar helpende handen.  

Wil jij op regelmatige of occasionele basis meewerken?  Contacteer ons vandaag nog! 

philippe.mous@immogy.be - 0477/97.24.42 

archief – museum – activiteiten – redactie – rondleidingen 

IT – sociale media – website – opzoekingen – cafetaria 

 

G O E D   O M   W E T E N 
 

IS HET ‘TSINGTJANGSPLAIN’ EEN SJIBBOLET? 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Een sjibbolet, ook wel gespeld als schibbolet, is een uitspraak die eenduidig aangeeft of de spreker al 

dan niet tot een bepaalde groep behoort. Vaak bevat een sjibbolet klanken of klankreeksen die dusdanig 

specifiek voor een bepaalde taal zijn, dat een niet-moedertaal-spreker niet in staat is ze correct te 

realiseren. Veel van de bekende sjibbolets maken deel uit van mythische vertellingen en het is niet altijd 

te achterhalen in hoeverre ze ooit werkelijk zijn gebruikt. Het woord ‘sjibbolet’ komt uit het Hebreeuws 

en het werd gebruikt in Richteren 12:4-6. De mensen uit Gilead gebruikten het om de Efaïmieten die 

over de Jordaan wilden vluchten te ontmaskeren: 

“Zo zeiden zij tot hem: Zeg nu Schibboleth, maar hij zeide: Sibbolet en kon het alzo niet recht spreken; 

zo grepen zij hem, en versloegen hem aan de veren van de Jordaan, dat te dier tijd van Efraïm vielen 

twee en veertig duizend.” (vers 6 van bovengenoemde passage uit de Statenvertaling). 

Bekende sjibbolets: 

België: “Schild en vriend”. Strijdkreet of wachtwoord gebruikt tijdens de Brugse metten door de 

graafgezinde Bruggelingen om de Fransen en de Fransgezinde leliaards te ontmaskeren Zij spraken dit 

zonder aspiratie. 

Nederland: “Scheveningen”, naar verluidt tijdens de Duitse aanval op Nederland in de meidagen van 

1940 gebruikt om Duitse infiltranten, spionnen en verklede militairen te ontmaskeren, omdat 

Duitstaligen, anders dan Nederlandstaligen, in het algemeen de klankreeks /sx/ niet goed kunnen 

uitspreken. Ook als volledige zin: “In Scheveningen heb ik graag garnalen gegeten.” 1 

Denemarken: Het gerecht “rødgrød med fløde”, in het Nederlands ‘rode vruchten met room’. 

Engeland: Tijdens de Engelse Boerenopstand in 1381 werd een slachting aangericht onder de 

Vlamingen in Londen: “And many flemynges loste hir heedes at that tyme and namely they that koude 

nat say Breede and Chese, but Case and Brode”. En vele Vlamingen verloren hun hoofd in die tijd, want 

ze konden niet “bread and cheese” zeggen, maar kaas en brood”. 

Zwitserland: ‘Chuchichäschtli’ is het Zwitserse woord voor keukenkasje. De g-klank hierin is typerend 

voor de Zwitserse taal. Geen enkele Duitse taal heeft deze klank. 

Haïti – Dominicaanse Republiek: ‘Perejil’, Spaans voor peterselie. De troepen van Rafael Leónidas 

Trujillo Molina, dictator van de Dominicaanse Republiek van 1930 tot 1961, die gelegerd waren nabij 

de grensovergang met Haïti, vroegen iedereen om het woord ‘perejil’ uit te spreken. Als de ‘r’ Frans 

 
1 Scheveningen heeft een leuke tongbreker of -kraker. Het zijn moeilijke zinnen die je toch minstens enkele 
minuten achter elkaar uit moet kunnen spreken zonder te struikelen over je eigen tong. Het staat garant 
voor hilarische versprekingen: “Saskia schaatst op een scheve schaats naar Scheveningen.” 
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klonk  waren het Haïtianen en moesten worden vermoord. Haïtianen zijn Franssprekend waarbij de ‘r’ 

achter uit de keel komt. Spanjaarden spreken de ‘r’ uit met de punt van de tong. Men schat dat hierdoor 

30.000 tot 50.000 mensenlevens te betreuren vielen. De genocide staat bekend als ‘Masacre Perejil’. 

Veel Vlaamse dialecten hebben woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor een bepaalde stad en 

niet goed uitspreekbaar zijn voor de niet-bewoners van die plaats. Antwerpenaren spreken van het 

‘tsingtjangsplain’ (Sint-Jansplein)2. Uitdrukkingen worden tot één woord samengevoegd: Tizsonolle 

(het is nu jullie beurt), kemmetoenogzoegezei (ik heb je er nog voor gewaarschuwd), akosterniondoeng 

(hij kon er niets aan doen), zissernichoefan (ze heeft het niet goed verwerkt), ajeigeteur (hij heeft het in 

de gaten). 

Alleen de Bruggelingen kunnen op z’n echt Brugs zeggen: “Zy’j van Brugge, zet je vanachter”. Da 

liedje van Willy Lustenhouwer is gebasêerd ip de geschiedenisse van ’t Oed-Sint-Jansospitoal in Brugge. 

Doa kwamen de zieken vroeger van overast voer under te loatn soigneren. Moa ‘snavens mostn ol de 

poortn van de stad geslôotn wordn en ton riepn ze tegen de die da nog an ’t wachten woarn dan de die 

dan van Brugge zelve woaren moesten vanachtern in de reke goan stoan. 

 

In Gent ’t zit in de famielde (aangeboren aanleg), geniet van het 

leven want … achter oens trekke ze de liere op, o mijn tante 

wielekes gat, ’t was een krimkèrre (had mijn tante wieltjes, dan was 

het een kar, als ik het geweten had dan …), die mooke zoe’k wel ne 

kier tege maane gielee wille trekke (die vrouw zie ik wel zitten). 

Aan de uitspraak hoor je wel of je met een Antwerpenaar, een 

Bruggeling of een Gentenaar te doen hebt. Het Limburgs klinkt heel 

mooi, maar je moet er een partituur bij hebben. Een Noord-

Brabander wordt meteen gekend door de zachte ‘g’. 

’n Ondje in ’n okske, mee ’n  andje vol ooi (Baronie-Breda) 

We ete wa me emme, aaier mee am, eej (Markiezaat- Roosendaal) 

Bèttie èkkem aai? (Midden-Brabant) Bijt hij als ik hem aai? 

            Bettie oakum/akum oaj/aoi? (Tilburgs)  

 

 
2 Het Antwerpse Sint-Jansplein is een van de grootste pleinen van Antwerpen, genoemd naar de herberg 
‘Den ouden Sint Jan). 
Het Brusselse vijfhoekige Sint-Jansplein (Place Saint-Jean) werd rond 1845 aangelegd op de site van het 
Sint-Jansgasthuis, dat er sinds 1195 gevestigd was. Hier lag ook de Sint-Janspoel, een waterreservoir 
waarin terechtstellingen van overspelige vrouwen plaatsvonden. Later  (tot het dempen van de poel in 
1613) werden er ook schandstraffen uitgevoerd. 
Nog verschillende Vlaamse steden en gemeenten hebben een Sint-Jansplein: Averbode, Sint-Niklaas, 
Kortrijk, Brugge, Kontich, Hasselt. 


